Zomertijdtoernooi

Op 29 maart vond het zomertijdtoernooi plaats.

’s Avonds zou immers de klok een uur vooruit gaan en dan
beginnen we weer aan de lange lichte avonden. Heerlijk.

Het toernooi begon om 11.90 uur. Bij binnenkomst zat het
organiserend comité al gezellig rond de tafel. Henk had
helemaal het toernooi in de uitverkoop. In plaats van 6 euro,
hoefden we maar 5 euro te betalen. Dat was even boffen!!!
Waar we nog meer mee boften, was het weer.

De zon scheen, een echte lentedag. De blaadjes aan bomen
en struiken begonnen uit te komen, de vogels floten hun
hoogste lied. Wat een lust om lekker buiten te zijn. De wind
was nog wel koud, maar met een jasje aan was het goed
vertoeven op de boulebaan.

Nadat iedereen een kop koffie had gedronken, werden we
verwelkomd door onze voorzitter en kondigde Marcel aan dat
we konden beginnen.

We hadden allemaal een kaart met overzicht gekregen. Dus
we konden meteen zien, met wie en tegen wie we moesten
spelen. Dat is toch wel een uitkomst.

Er waren 18 deelnemers, 6 doubletten en 2 tripletten. Voor
de middagpauze werd er 1 partij gespeeld en na de middag-
pauze 2 partijen.

We waren lekker buiten en de sfeer was gezellig. ledereen
probeerde natuurlijk op een vriendschappelijke manier te
winnen. Onze wedstrijdleider Marcel liep zoals gewoonlijk
met het fototoestel in de rondte om geheimzinnige kiekjes te
maken.

In de pauze werd de lunch genuttigd. Lydia had voor
heerlijke soep en gehaktballen gezorgd, wat gretig
aftrek nam.

Om kwart voor 1 werden de wedstrijden weer hervat.
Er werd goed geplaatst, maar ook goed geschoten. o
Als de bal bij het buutje lag, was je natuurlijk trots op jezelf.
Maar ja, helaas werd hij door je tegenstander regelmatig
weggeschoten. Leuk spelletje hoor!!

Na twee partijen was het klaar. De standen waren in de
computer gezet en nu maar wachten op de uitslag.

Maar eerst nog een gezellig samenzijn met een drankje en
niet te vergeten de paaseitjes, die op tafel stonden. Zij
namen gretig aftrek. En ja hoor, daar kwam Marcel aan met
de uitslag. lk had van Marcel al een uitdraai gekregen voor
het verslag, maar mocht er absoluut niet naar kijken.

Nou, dat doe je dan ook niet!! Ik had deze keer alle partijen
gewonnen. Dat is me nog nooit over komen tijdens een
toernooi. Dus afwachten maar.

Het verlossende woord:

Op de eerste plaats Jolanda met heel veel pluspunten, op de
tweede plaats Lida en op de derde plaats Jentina.

Oh, wat een heerlijk gevoel voor mij. We werden verrast met
een mooi boeket bloemen. Hier de officiéle uitslag:

1. Jolanda Mulder 3 plus 29
2. Lida Deschan 3 plus 17
3. Jentina Koning 3 plus 8

Van harte gefeliciteerd. Het was weer een mooi toernooi en
iedereen, die hieraan een steentje heeft bijgedragen, hartelijk
bedankt.




